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Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging ‘Postfris ‘68’ Vleuten – De Meern. 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. 

Website: www.pf68.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 
Wilt u een wijziging van uw emailadres z.s.m. aan Marco Dijkhuizen doorgeven? 

U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. 
 

 
Bijeenkomsten: 
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3e dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in  
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur. 

Contributie 2024 incl. Nieuwsbrief per mail: € 19,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 9,50 per jaar;  
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 44,65 per jaar. 

Contributie 2024 incl. Nieuwsbrief per post: € 29,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 19,50 per jaar; 
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 54,65 per jaar.  

Contributie graag overmaken naar rekening NL82 INGB 0002 2578 68 t.n.v. Postfris ’68, Vleuten of contant 
betalen op de verenigingsavond. 

Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie. 
Marco Dijkhuizen, Wilhelminalaan 5, 3451 HJ Vleuten, e-mail: marco@mdijkhuizen.nl.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data verenigingsavonden voorjaar 2024 (onder voorbehoud) 

19 maart * veiling + verloting 
16 april  algemene vergadering + veiling 
21 mei  veiling 
18 juni * veiling + verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 14.30 uur: Zaterdag 30 maart.2024. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inleveren kopij volgende Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ‘68 uiterlijk zaterdag d.d. 30 maart 2024. 
Adres: redactie.deZegelaer@hetnet.nl. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Tussen het verschijnen van de vorige en deze Zegelaer is er heel wat gebeurd.   
Nadat wij afgelopen januari en december helaas al afscheid hebben moeten nemen van drie van onze leden 
kregen wij in februari het droevige bericht dat ons lid, de heer Jan Slingerland is overleden. Tijdens de 
verenigingsavond van februari hebben wij, met een ogenblik stilte, de heer Slingerland herdacht. 

Gelukkig waren er naast dit dieptepunt ook diverse hoogtepuntjes in februari. 
Vrij snel na het uitkomen van de Zegelaer van februari was het mysterie van de onbekende kavels opgelost. 
De inzender heeft zich gemeld en de kavels konden verwerkt worden. 

De verenigingsavond werd heel goed bezocht, de zaal zat vol en we konden die avond zelfs drie mogelijk 
nieuwe leden begroeten. Via de mail mochten we een nieuw lid verwelkomen. 
Onze activiteiten vermelden wij regelmatig in de VAR en dat die goed gelezen wordt blijkt wel uit het feit dat 
tijdens de verenigingsavond diverse belangstellenden langskwamen voor een taxatie. De taxatiecommissie had 
het er maar druk mee.  
Zoals gebruikelijk had onze veilingmeester ook in februari voor een afwisselende kavellijst gezorgd. Er was veel 
belangstelling voor de veiling en de veilingmeester ging met weinig onverkochte kavels en een tevreden gevoel 
naar huis. 

In december stuurden wij u een kerstgroet die voorzien was van een persoonlijke postzegel van Postfris ‘68.  
Na de Broederschapshuisjes te Vleuten, de R.K. Kerk in de Meern en de Waterpomp van Haarzuilens kozen we 
dit keer voor een afbeelding van het Romeins schip De Meern 1 dat tentoongesteld wordt in Museum Hoge 
Woerd. 
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Dit schip is het meest compleet bewaarde Romeinse rivierschip dat in Noordwest-Europa is gevonden. 
Zonder de hulp van Erik Graafstal, directeur van het museum, zou het ons niet gelukt zijn zo’n mooie afbeelding 
van het schip te maken en als dank voor zijn medewerking wilden wij hem natuurlijk een velletje met die 
persoonlijke postzegels aanbieden. Voor de overhandiging van een postzegelvelletje met genoemd schip werd 
zelfs een persmomentje gemaakt en journalist Dries van Dijk zorgde voor een uitgebreid artikel en foto in de 
VAR van 22 februari. 
Een mooie reclame voor Postfris ’68! 

Ik zie u graag op onze verenigingsavond van 19 maart. 

Blijf gezond allemaal. 

Janny Vierbergen 
----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
Niet vergeten zaterdag 30 maart postzegelbeurs! 
Staat een bezoek aan onze postzegelbeurs op zaterdag 30 maart al in uw agenda? 
Als standhouder of als bezoeker bent u welkom op deze beurs.  
Er zijn nog enkele gratis tafeltjes te reserveren bij Gert en u weet het op=op. 
Geen zegels, albums, brieven etc. voor de verkoop? Kom dan snuffelen en/of gezellig bijpraten bij de 
standhouders. Voor de liefhebbers van stuiverboeken zullen diverse standhouders ook stuiverboeken ter inzage 
hebben. 

Nieuwe Stuiverboeken op de verenigingsavond van 19 maart 
Iedere verenigingsavond staan er kratten met stuiverboeken op de tafels. 
De kratten met stuiverboeken van onze collega’s uit de Ronde Venen hebben we eind februari geruild voor de 
kratten met stuiverboeken van de collega’s uit Uithoorn.  
Kom dus gezellig snuffelen in deze nieuwe voorraad. 
Per seizoen vullen we maximaal 7 kratten met stuiverboeken en voor het volgende seizoen (2024-2025) zijn 
inmiddels bijna zes van onze zeven kratten gevuld.  
Wacht dus niet te lang met het inleveren van uw stuiverboeken, want vol=vol.  
Heeft u vragen of wilt u stuiverboeken inleveren, neem dan even contact op met Gert of David. 

De Veilingen  
Naast het snuffelen in de stuiverboeken staat iedere verenigingsavond een veiling op het programma.  
Heeft u materiaal voor de veiling, dan kunt u dat inleveren bij onze veilingmeester Alle. Hij is altijd op zoek naar 
leuk en goed veilingmateriaal.  
Vergeet niet uw veilingkavels te voorzien van uw naam. 

Contributie  
Enkele leden van onze vereniging zijn nog vergeten de contributie voor 2024 over te maken op de bankrekening 
van de vereniging. Zij hebben inmiddels een herinnering van onze penningmeester ontvangen. 
Hij ziet die laatste betalingen van de contributie voor 2024 ook graag op de bankrekening van de vereniging 
tegemoet. De bedragen o.a. met of zonder een abonnement op het blad Filatelie en het rekeningnummer van 
de bank vindt u elders in deze Zegelaer. 
Liever contant betalen? Op de verenigingsavonden kunt u uw contributie ook contant voldoen.  

De Rondzending 
In juni loopt het rondzendseizoen ten einde. 
Vrijwel alle boekjes gaan dan terug naar de inzenders en de meeste dozen zijn dan ook leeg. 
We hebben wel enkele vaste inzenders van rondzendboekjes en ook kunnen we rekenen op diverse dozen van 
onze collega’s uit de Bilt, maar uw boekjes voor het volgende seizoen zijn en blijven meer dan welkom. 
Heeft u zegels dubbel, die te prijzig zijn om in een stuiverboek te steken? Vul er een rondzendboekje mee! 
Voor vragen of inleveren kunt u contact opnemen met Janny (030-2881087 of 06-26062264). 
Geen boekjes, plakkertjes of Hawid in huis? Neem dan contact op met Stampie, onze leverancier van 
postzegelbenodigdheden. 

De Bibliotheek 
Wij beschikken over een flink aantal catalogi, die u op een verenigingsavond kunt inzien of tegen een gering 
bedrag kunt lenen. Vraag er gerust naar. 

Persoonlijke ‘Postfris’68 - postzegel’  
Van onze laatste uitgave van de persoonlijke ‘Postfris’68 - postzegel Romeins schip’ hebben wij voor de 
liefhebbers nog enkele velletjes van 10 stuks in voorraad (12,50 euro per velletje).  
Een heel velletje te veel? Vraag gerust om een losse zegel (1,25 euro). 
Van wat eerdere uitgaven hebben wij ook nog een zeer beperkte voorraad.  
Interesse? Laat het ons weten. 
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Ladderprijsvraag nr. 6 - maart 2024 

Er zullen telkens 10 vragen gesteld worden, waarvoor men bij de juiste beantwoording een totaal van 50 punten 
kan scoren. Alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen aan het eind van het seizoen een prijs.  
Hoe hoger op de ladder, hoe aantrekkelijker de prijs. 
Indien niet anders vermeld zijn de zegels te vinden in de NVPH-catalogus 2024. 

Vraag 1 (2 punten): Op welk zegel staan de letters XL? 

Vraag 2 (2 punten): Kijkt u ook naar de tv-serie “Het verhaal van Nederland - Oranje Nassau”? 
  Op welk zegel staat Wilhelmina van Pruisen afgebeeld? 

Vraag 3 (3 punten): De eerste commerciële maanlander is een dezer dagen geland op de maan.  
  Onbemand weliswaar. Maar als wij zelf naar de maan willen of willen reizen in de ruimte 

hebben we speciale kleding nodig zoals een Moonboot. 
  Op welk zegel ziet u zo’n Moonboot? 

Vraag 4 (3 punten): Op welk zegel ziet u een Zilveren maan? 

Vraag 5 (5 punten): “Als je begrijpt wat ik bedoel”. Op welk zegel vinden we deze woorden? 

Vraag 6 (5 punten): Op welk zegel staat de vrijwillige brandweer afgebeeld? 

Vraag 7 (5 punten): Op welk zegel vinden we het woord “meterconventie”? Wanneer was die conventie? 

Vraag 8 (5 punten): Markies de Canteclaer vinden we op welk zegel? 

Vraag 9 (10 punten): Wat is Lofar? Waar staat Lofar en welk zegel is daaraan gewijd? 

Vraag 10 (10 punten): Coca Cola werd ooit ontwikkeld door de aan morfine verslaafde apotheker John 
Pemberton als officieus medicijn. Ik vond drie velletjes gewijd aan Coca Cola. 

  Kunt u ze ook vinden? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 29 maart 2024 in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Oplossing ladderprijsvraag nr. 5 - februari 2024 

Ditmaal waren de vragen kennelijk niet zo moeilijk. Alle inzenders haalden de 50 punten!  

Vraag 1 (2 punten): Op zegel NVPH 1231 staat een ei afgebeeld, op het velletje 3488/3497 staan de kippen 
in een eivormig kader afgebeeld en op de rand van het velletje vinden we nog een ei en 
tot slot vinden we op NVPH-zegel 3547 nog de Groninger eierbal. 

Vraag 2 (2 punten):  Het vogelnestje op het hoofd zien we op zegel NVPH 1275. 

Vraag 3  (3 punten): De dominostenen vinden we op zegel NVPH 1041. 

Vraag 4  (3 punten): Oom Jan leert zijn neefje schaken vinden we op zegel NVPH 3460. 

Vraag 5 (5 punten): Een koeltoren vinden we op zegel NVPH 792. 

Vraag 6 (5 punten):  Grindwinning in Limburg vinden we op zegel NVPH 2946. 

Vraag 7 (5 punten): “Hm echt een dag voor avonturen” vinden we op zegel NVPH 3426. 

Vraag 8 (5 punten): INNOZOWA staat voor INNOvatieve ZOn-pv op WAter en staat op zegel NVPH 3956. 

Vraag 9 (10 punten): Het woord courtisane betekent letterlijk hofdame maar kreeg later de betekenis van 
minnares of vrouw van lichte zeden, een geisha.  

  De geisha staat afgebeeld op zegel NVPH 3200. 
Vraag 10 (10 punten): Koningin Emma, Koningin Wilhelmina, Koningin Juliana, Koningin Beatrix, Prinses 

Maxima en Prinses Amalia staan afgebeeld op velletje 1779/1784 van de Nederlandse 
Antillen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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De ladder 

Dhr. A. Wuring - 228 + 50 = 278 punten 
Mw. J. Wagevoort - 225 + 50 = 275 punten 
Dhr. G. van der Vliet - 225 + 50 = 275 punten 
Dhr. T. van der Wurff - 195 + 50 = 245 punten 
Dhr. F. Rademaker - 168 + 50 = 218 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 159 + 50 = 209 punten 
Dhr. B. van der Lit - 113 + 50 = 163 punten 
Dhr. R. Visser -   68 + 50 = 118 punten 
 
De maandprijs gaat dit keer naar: Dhr. R. Visser. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 

 

In memoriam Jan Slingerland 
 

11 maart 1935 – 8 februari 2024 
 

Helaas moesten wij vernemen dat ons zeer gewaardeerd lid Jan Slingerland op 8 februari 2024 is overleden.  
Jan was vanaf 20 maart 2007 lid van onze vereniging en ook al lukte het Jan de laatste jaren niet meer om 
naar onze verenigingsavonden te komen toch bleef hij tot aan het laatste moment een trouw lid van onze 
vereniging. 
Wij zullen Jan Slingerland binnen Postfris ‘68 missen en wensen zijn vrouw, kinderen, (achter) kleinkinderen 
en verdere familie veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen. 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Beste mede-filatelisten, 

Zoals ik al eens vaker heb verteld was m’n vader (1912-1993) een fanatiek postzegelverzamelaar en heeft zo’n 
beetje z’n hele gezin “er aan” geholpen. Zelf was ik nog een kind toen ik onder de indruk raakte van de, een-
ieder bekende, serie paradijsvogels (1954-58) van Nederlands Nieuw-Guinea. In mijn geval dus letterlijk “PA-
radijsvogels”! 
Nu meldde m’n krantje (NRC) afgelopen week over een tentoonstelling “Vogels van God, de reis van de 
paradijsvogel” in het Missiemuseum te Steyl (Limburg) Ook al omdat Limburgse missionarissen destijds in dode 
vogelhuiden “handelden” om geld te krijgen voor hun “zendingswerk”.  
De tentoonstelling is er tot en met 1 september en is vast rustiger dan “Frans Hals” in het rijksmuseum.  
Op zaterdag 27 april is er een speciale culturele dag over het Papoea-erfgoed rond de paradijsvogel. Er treedt 
onder meer een dansgroep op. Inlichtingen: missiemuseum.nl. 

Eén ding miste ik nog in het artikel, en dat is vooral interessant voor wie (net als ikzelf) niet alleen is 
geïnteresseerd in filatelie maar ook in ornithologie; met hulp van Cornell-University “lab of Ornithology” hebben 
Ed Scholes (wetenschapper) en Tim Laman (fotograaf) de 39, nog bekende, soorten opgezocht en gefilmd 
tijdens 18 expedities verspreid over 8 jaar. 
Onder vaak zware omstandigheden en met veel hulp van lokale bewoners en gidsen. Het is allemaal te vinden 
op www.birdsofparadiseproject.org. 
Heel geschikt om een regenachtige middag mee door te komen en geloof me: dát is pas vogels kijken! 

Met groet,  

Cees Bongers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 
Als nieuw lid verwelkomen wij: 
Dhr. W. Bleijenberg, Rijen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Poststukken vertellen 12 

Op de Oudjaarsbeurs gevonden 

Eind december was ik namens de vereniging Filatelistische Contactgroep Oost Europa op de Oudjaarsbeurs in 
de Expohal in Houten. Ik had ook voldoende gelegenheid om bij handelaars te snuffelen. De resultaten van die 
zoektochten wil ik met u delen. 
1 kaart van 3 april 1978 van Gorzkowice naar de Nederlandsche Banden Industrie Michelin. 
De eerste fout van de afzender wordt niet opgemerkt: In die tijd is het tarief voor kaarten naar het buitenland 
4,20 złoty. Alleen naar een aantal socialistische landen geldt nog het binnenlandse tarief van 1 złoty. 
De tweede fout zit duidelijk in het adres. Dat is erg onvolledig. De kaart komt daarom terecht bij het 
Districtspostkantoor Onbestelbare Stukken Postbus 99054 te ‘s Gravenhage. Daar heeft men gevonden, dat 
Michelin gevestigd is in Amsterdam. Met rode pen is dat aangegeven: Box 7163, 1007 JD Amsterdam. Of de 
afzender het gevraagde reclamemateriaal heeft gekregen, weten we niet. 

 
 
2 aangetekende brief van 27 oktober 1978 van Katowice naar Braunschweig 
Deze brief is gefrankeerd met 3 luchtpostzegels van 5 złoty en een waarde-indruk van een briefkaart van 1 zl  
Het tarief voor brieven naar het buitenland is dan 6 złoty en het aantekenrecht 10 złoty. Dat is dus correct. Of 
het in die tijd toegestaan was, om waarde-indrukken als postzegel te gebruiken, weet ik niet. Maar als je geen 
postzegel van 1 złoty bij de hand hebt, kun je deze list verzinnen. 
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3  kaart van 9 augustus 1960 van Zakopane naar Radolfzell  in West-Duitsland.  
Deze kaart is gefrankeerd met een luchtpostzegel van 1,50 złoty, wat toen het juiste tarief voor een kaart naar 
het buitenland was. Aan deze voorbeelden kunnen we zien dat de luchtpostzegels ook voor de frankering van  
poststukken worden gebruikt die niet per luchtpost worden verzonden. Maar het meest opvallende zijn de 2 
zegels van West-Duitsland. We zien dat de kaart is doorgestuurd naar een adres in Wien (Wenen) in Oostenrijk. 
Terwijl in het binnenland post gratis nagestuurd wordt, moet die naar het buitenland gefrankeerd worden. 20 
Pfennig is het correcte tarief. Deze zegels zijn op 17 augustus 1960 in (17b) Radolfzell (Bodensee) gestempeld. 
Deze postgebiedscodes waren van 1949 tot begin jaren zestig gebruikt. 

 
 
4 brief uit 1942 van Posen naar Aschaffenburg 
Het mooiste moet je voor het laatst bewaren. Het is een brief van de pastoor van de Corpus Christi-kerk in 
Poznań, die op 11 december 1942 naar Aschaffenburg is gestuurd. Aschaffenburg ligt in het uiterste 
noordwesten van Beieren, vlakbij de grens met de deelstaat Hessen. Het opvallende is dat deze brief niet 
gefrankeerd is en voorzien is van het woord Feldpost. Veldpost mocht portvrij verzonden worden, maar werd 
niet vervoerd door de gewone postdienst. Hoe is dit mogelijk? Het stempel op de achterzijde maakt iets 
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duidelijk. Het is van de Oberzahlmeister van Heeresstandortverwaltung Posen, die daarin zijn handtekening 
heeft geplaatst. Deze hoofdkassier van het leger in Posen heeft kennelijk met de pastoor geregeld dat die zijn 
post portvrij mocht versturen. Die was uit de Poolse tijd gewend dat hij zijn post niet hoefde te frankeren. Dit 
voorbeeld laat zien, dat in de bezettingstijd individuele afspraken tussen iemand van het Duitse leger en een 
Poolse geestelijke mogelijk waren. 

 

 
 

Rectificatie: 

In mijn vorige bijdrage heb ik de naam van Fons Rademaker verkeerd geschreven. Een slordigheid, die is 
blijven staan omdat ik het manuscript niet meer goed doorgelezen heb. 

Ton Welvaart 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
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Een polemiek over een veilingkavel 

Dat gebeurt niet zo vaak een polemiek binnen Postfris ’68. Nou ja het was meer een discussie over de staat van 
een postzegel. Het ging om zegel 124Bvd. U ziet al aan de notatie dat dit iets bijzonders moet zijn. Nu zegt een 
afbeelding meer dan 1000 woorden, dus hier ook deze postzegel  
afgebeeld die aangeboden werd op de verkoopsite. 
U ziet hier de 10 cent uit de 25-jarig jubileumserie van  
Koningin Wilhelmina. Het stempel is niet volledig leesbaar maar het  
stempel is een langbalkstempel Lochem, datum onleesbaar. 
Deze zegel werd aangeboden op een Zweedse veilingsite Tradera 
voor slechts 9 SKr, ongeveer € 1.00 
De hamvraag van ons in Zweden wonende lid van Postfris was…’Is deze 
zegel echt?’ Nou dat leverde via de mail uitgewisselde stellingen toch wel 
wat verschillende meningen op. Als je goed op de foto kijkt lijkt het alsof 
de linkerzijde geknipt of gescheden is. Hij lijkt niet geheel recht. 
 

De catalogusprijs van deze zegel staat op € 1.300,00 voor postfris. 
Gestempeld staat deze niet genoteerd. Dat betekent overigens niet dat  
deze variatie niet zou kunnen bestaan. Er zijn in het geheel geen  
gegevens vanuit veilingen waar deze ooit aangeboden zou zijn. Geen 
gegevens, geen prijsnotering in de catalogus. 
 

Het blijft heel lastig om vanaf een foto 100% conclusies te trekken.  
Daarvoor moet je toch echt de zegel in handen hebben. De discussie, gevoerd door een aantal van onze leden, 
niet de eerste de besten, leidde niet tot een aaneensluitende conclusie. Wel werd ons lid aangemoedigd om 
deze zegel te kopen en te laten keuren. Misschien heeft hij dan “goud” in handen. Ik kan wel opmerken dat ik 
ooit wel eens een afbeelding gezien hebt van deze zegel maar deze niet meer terug kan vinden. In mijn beeld 
was het een grotere witte strook. Waarschijnlijk uit de rand van een vel. Je zou kunnen denken dat de toch wel 
brede rand te breed is om zo te zijn. Als je de tanding zou verwijderen zou deze strook veel smaller zijn. 
Enigszins speculatief maar in het eerste geval met een heel brede strook van een velrand zou het kunnen zijn 
dat de gebruiker van deze zegel daar wat vanaf geknipt zou hebben. Het is een nogal groot formaat zegel en 
als er een heel brede rand aan zou zitten neemt dat veel plaats in beslag op een gewone envelop. Het stempel 
van Lochem geeft ook geen extra informatie. 
 

Om het verhaal niet langer te maken. De kavel is verkocht voor een bedrag van 188 Kroon. Ongeveer € 17,00 
ten tijde van dit schrijven. 
We zullen nooit het juiste verhaal te horen krijgen. De zegel is verkocht aan een koper uit Paterswolde. Mocht 
één van u soms deze zegel op een veiling tegenkomen, laat dat dan mij weten. Misschien krijgen we dan ooit 
nog een antwoord op de prangende vraag: is deze zegel echt of toch gemanipuleerd. 
Uiteindelijk heb ik deze scan kunnen bespreken met een handelaar die deze zegel in bezit had. Hij vertelde dat 
de rand breder had moeten zijn. Deze zegel zou nooit een keurmerk krijgen. Er is mee geknoeid of beter 
gezegd iets afgeknipt. 
Het lijkt erop dat we hiermee de vraag beantwoord hebben. 
 

De verkoper Weslis op Tradera heeft meer leuk materiaal van Nederland staan. Deze kavels lijken standaard 

voor SwKr 9 ingezet te worden. Voor geïnteresseerden hier de link 
https://www.tradera.com/item/1000075/607812288/holland-mi-126-stpl-vanster-sida-otandad-fynd-enligt-bilder 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Een brief van de Dominee. 

Op 19 april 1816 schreef de Dominee van Vleuten de volgende brief naar de Diaconie van de Hervormde kerk 
in Den Haag.  

De Scriba van het clasficaal * bestuur van Utrecht brengt hiermede ter kennis van het Dept. Voor de 

Staten der Herv. kerk, dat door het overlijden van den Heer Neinard Schutte Hidebrand, in leven predikant 

bij den Herv. Gemeente van Harmelen, op den 18 jl. De gemeente van Harmelen is komen te vaceren. 

De Scriba voornoemd N. Scholten                                                  Vleuten den 19 april 1816. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na enig zoekwerk binnen de Historische Vereniging kon bevestigd worden dat inderdaad ten tijde van deze brief 
de heer Scholten dominee was in Vleuten. Voor zover te achterhalen was hij ook nog Scriba van de regio 
Utrecht. 
Nadat de brief geschreven was moest deze per bode, naar het hoofdpostkantoor Achter de Dom in Utrecht 
gebracht worden, er was in Vleuten geen reguliere postdienst. De te bezorgen post werd vanuit Utrecht 
verzorgd en zoals linksboven op  
de envelop te zien is deze brief op  
20 april bezorgd in ’s Gravenhage. 
 

Het lakstempel waarmee de brief  
afgesloten is. Op het monogram 
meen ik de letters VHG te onder- 
scheiden. Vleuten Hervormde  
gemeente. 

* Clasficaal =. regionaal 

Jan Sangers 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Voor vragen en opmerkingen over…. 

- informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter; 
- de rondzending: neemt u contact op met het hoofd rondzendverkeer; 
- de veiling en/of niet verkochte kavels: neemt u contact op met de veilingmeester; 
- uw lidmaatschap: neemt u contact op met de ledenadministrateur. 

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie ‘Vereniging’ > Bestuur. 

 


